
 
 
Geen reden voor vrees 
Is aionios eeuwig? 
 
 
Er wordt in Nederland getornd aan onze geloofsfundamenten. Heeft de humanistische geest 
van de woke beweging de Heilige Geest verdrongen? Draait het om mensenrechten? En Gods 
recht dan? Moet God plaatsmaken voor de mens? Sommigen geloven zelfs niet meer dat de 
bijbel het onfeilbare Woord van God is. Wat heb je dan op het laatst nog om uit te preken? 
Kom opnieuw, Heilige Geest, grijp ons land met de vreze des Heren (Spr.8:13, Joh.16:8, 
Hand.2:37-38).  
 
Mijn post over de eeuwigheid van de hel heeft ons aan het denken gezet - en zoals altijd aan 
de discussie, merk ik. “Land van duizend meningen”. Maar Gods mening lijkt mij het enige 
dat telt, en die vind ik in Zijn Boek.  
 
Geen vrees 
Er is geen reden voor vrees, zegt God. Vrees houdt verband met straf. Wij hebben 
vrijmoedigheid op de Dag van het oordeel, wanneer de toorn komt: Het gaat aan ons voorbij. 
Jezus grist iedereen, die Hem wil, weg van de poorten van de hel (1Joh.4:17-18, Rom.8:15). 
De Zoon zet ieder die zich in geloof aan Hem weggeeft daar waar Hij Zelf is, Thuis, op de 
knie van Vader God (Joh.1:18, 13:23, Gen.15:6). Kom je naar Huis? Kruip je in de Zoon met 
ons aan Vader’s boezem? Hij trekt ons omhoog. Hij haalt ons onder oordeel vandaan 
(Joh.3:16-18, Rom.8:1-2, Gal.4:4-5, Col.2:15). De toorn gaat aan ons voorbij (1Thess.1:10, 
5:9). Dat heeft Hij Zelf voor ons ondergaan (Jes.52:13-53:12, Joh.1:29, Lev.16, 1Joh.2:1, 
Matt.27:46). Wij gaan vrijuit (2Co.3:17, Joh.8:32). 
 
Herstel van alle dingen 
Daar, op Vaders knie, slaat Hij Zijn armen om ons heen en kust ons (Luc.15:20). Daar is recht 
(Jes.11:1-9). Daar droogt Hij onze tranen (Opb.7:17). Daar maakt Hij alles weer goed 
(Hand.3:21). Daar koestert Hij ons, met al Zijn beminden (Jer.31:20). Daar, in de greep van 
Zijn Eniggeborene ontfermt Hij Zich op het laatst over Zijn eerstgeborene, Zijn Israël, Zijn 
zoon die Hij zo diep bemint (Ex.4:22, Zach.12:10-13, Joel 2:28-32, Eze.36:25-27, Jer.30-32, 
Matt.23:39, 24:30-42, Hand.15:14-17, Amos 9:11-15, Sef.3, Jes.40-66). Daar stopt de haat en 
houdt het geweld op, chamas ( ָסמָח  , Gen.6:11) en komt de harmonie terug (Jes.11, Micha 4). 
Zie, Ik maak alle dingen nieuw, zei Jezus (Opb.21:5). De wederoprichting van alle dingen is 
aanstaande, zei Paulus (Hand.3:21). De wedergeboorte is komende. Dan zal de Zoon op de 
Troon van David regeren met wie Hem loyaal zijn en alles voor Hem hebben opgegeven 



(Matt.19:28). Wat een heerlijke hoop (Titus 2:13)! Wat een vergezicht (Heb.11). Wat in de 
hemel is komt hier (Opb.19:11-20:6). De Stad komt naar beneden (Opb.21). Ben je er een 
burger (Fil.3:20)? Kom ik je tegen in de straten van het Nieuwe Jeruzalem? God wil ons erbij 
hebben. Hij zit achter ons aan. Hij heeft voor ons een hoger doel: the unshakable Kingdom 
(Heb.12:22-24, 27-28). Je bent voor meer bestemd: te regeren met de Koning! We snellen elk 
moment het Millennium in (Opb.20:4-6, Lucas 19:11-27). 
 
Aionios 
Om er nog een keer op terug te komen, de Griekse grondtekst laat er geen twijfel over bestaan 
dat het Griekse woord voor “eeuwig” – aiónios – αἰώνιος – in al zijn vervoegingen en 
naamvallen eeuwig betekent. Aiónios wordt in het NT verschillend toegepast maar altijd met 
de betekenis eeuwig. In Rom.16:25 is het “eeuwig, voor altijd, zonder begin” (ook 2Tim.1:9, 
Tit.1:2). In Rom. 16:26 is het “eeuwig, zonder begin of einde”. In Matt.25:46 is het “eeuwig, 
zonder einde” (ook in Luc.10:25, Heb.13:20).  
 
Het evangelie is eeuwig (εὐαγγέλιον αἰώνιον, Opb.14:6). Het verbond van Yeshua is, 
gelukkig, eeuwig (διαθήκης αἰωνίου, Heb 13:20). Onze roeping is ook eeuwig: al van voor de 
tijden begonnen (πρὸ χρόνων αἰωνίων , 2Tim.1:9). Onze hoop op het eeuwige leven (ζωῆς 
αἰωνίου) is gegrond op Gods eeuwige belofte, van “voor eeuwige tijden” (NBG), “voor de 
tijden van de wereld” (LUV, πρὸ χρόνων αἰωνίων (Tit 1:2). Onze erfenis is eeuwig (αἰωνίου 
κληρονομίας, Heb.9:15). Het verderf is eeuwig ( ὄλεθρον αἰώνιον, 2Thess.1:9). Sodom en 
Gomorra liggen als voorbeeld van eeuwige straf in eeuwig vuur (πυρὸς αἰωνίου δίκην 
ὑπέχουσαι. Jud 1:7). Liggen staat hier in het Grieks overigens in de voortdurend voortgaande 
tijd, liggende (ὑπέχουσαι). Mensen zonder God worden voor eeuwig voor de donkerste 
duisternis bewaard (εἰς αἰῶνα τετήρηται, Jud 1:13). Eeuwig oordeel is een basis ingrediënt 
van het evangelie (κρίματος αἰωνίου, Heb.6:2).  
 
Door genade ontsnapte Lot op tijd toen God Zich over hem ontfermde (Gen.19). 
 
De eeuwige God 
Als aionios niet eeuwig betekent, dan is er een veel groter probleem. Is God Zelf dan ook niet 
eeuwig? In Rom.16:26 schrijft Paulus dat “thans op bevel van de eeuwige God (αἰωνίου θεοῦ) 
het geheimenis van het evangelie, Jezus Christus, dat eeuwenlang stil is gebleven, 
geopenbaard en bekend is gemaakt onder alle volken” (μυστηρίου χρόνοις αἰωνίοις 
σεσιγημένου). 
 
Paulus heeft het hier over “de eeuwige God”: αἰωνίου θεοῦ (2e naamval/genitief). Als aiónios 
niet eeuwig is, zou God dan Zelf ophouden te bestaan?  
 
Dat schiet niet op. Als er iets anders wordt bedoeld dan er staat, dan zijn wij alle controle op 
de exegese kwijt. Dan kan iedereen ervan maken wat hij denkt, wat hem uitkomt. Misschien 
werkt dat goed bij je belastingaangifte maar niet bij het lezen van je bijbel. 
 
Slot 
Hij is zonder begin en zonder eind, de eeuwige God. Wij buigen voor Hem onze knieën. Wij 
kunnen Hem niet naar onze hand zetten. Sommigen zullen terechtkomen waar zij niet willen 
zijn, waar je je ergste vijanden niet wil zien, in onuitblusbaar vuur waar hun worm niet sterft 
(Jes.66:24, Marcus 9:43-48, Matt.3:12). Zij zullen zich daar realiseren dat zij op de bijbel 
hadden moeten vertrouwen, en op hen die het prediken zoals het er staat (Lucas 16:24-31). De 
pijniging is er verschrikkelijk, “dag en nacht en tot in alle eeuwigheden”: ἡμέρας καὶ νυκτὸς 



εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. (Opb.20:10). 
 
Maar er is hoop: Jezus Christus grist ieder weg voor de poorten van de hel die zich met Hem 
verbindt, die zich aan Hem weggeeft. Hij is diep bewogen. Hij is vol ontferming. Hij wil je 
hebben. Wat een Redder! Jezus, onze Zaligmaker (1 Joh.4:14, Luc.2:11)! Hij wil niet dat er 
ook maar iemand verloren gaat (2Pe.3:9, 1Tim.2:4-6, Titus 2:11, 3:4-5). Hij kwam om ons 
met de Vader te verzoenen (Joh.3:16-18, 2Cor.5:17-21). Kus de Zoon (Ps.2:17). Ga tot Vader 
God! Geloof is alles wat je ervoor nodig hebt (Joh.3:16, Efz.2:4-6, Gen.15:6. Hab.2:4). 
 
Zullen wij Jezus brengen naar de natiën in plaats van de boodschap aan te passen? Chag 
Poerim sameach: Born for a time such as this. 
 
 
 
 
 
 
 


