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Douwe Bob, Femke Halsema, Boedapest, Pride, Babylon en het Nieuwe Jeruzalem

Douwe Bob moest deze week het land uit vluchten om zich het vege lijf te redden. Waarom
ging hij dan ook niet gewoon voor de Joodse kinderen zingen om hen een hart onder de riem
te steken in plaats van een politiek statement te maken door rechtsomkeert te gaan? Is hij door
de leugens van Hamas die de wereld via de media overspoelen op het verkeerde been gezet?
Een islamitisch rookgordijn? En Femke Halsema (GL-PvdA) stond afgelopen zaterdag
lachend naast de burgemeester van Boedapest toen die ineens zijn rechterarm omhoogstak en
de Hitlergroet leek te brengen tijdens de Pride. Heb je het gezien? Was zij overrompeld?
Naief? Ontstemd? Of is zij daarna instemmend aan de goulash gegaan?

Verbijsterend. Wat moet de burgemeester van Amsterdam in Boedapest? Amsterdam is
“Mokum”, naar het Hebreeuwse “hamaqom”, “de plaats”, gebouwd met de zegen van
Abraham. Kan zij de dodenherdenking op 4 mei volgend jaar nog leiden wanneer wij stilstaan
bij de 6 miljoen Joden die door de nazi’s gruwelijk zijn omgebracht in de
vernietigingskampen, in hun huizen, op straat? Wat een verdeeldheid zaai je wanneer je de
Hongaarse regering zo openlijk ondermijnt.

Pride

En Pride indeed. Rebellie tegen God, tegen Zijn scheppingsorde, tegen Gods stem, tegen
Gods gezag, de Schrift, tegen de Hongaarse regering die het verbood. Tegen Israél: Gods
voedingskanaal van de wereld, de navel van de aarde uit wie zoveel zaligheid in de wereld
kwam (Gen.12:3, Eze.38:12, Joh.4:22). Raast de demonie opnieuw? Naderen wij het toppunt
van de rebellie sinds Genesis 3, toen de mens in Eden koos zijn eigen wet te schrijven en
eigen god te zijn, God aan de kant te schuiven? Déar, bij de boom van eigen kennis van goed
en kwaad werd Babylon geboren in Adams hart (Gen.3). Daar, in Babel, werd de toren van
zelfverheffing en eigenroem gebouwd (Gen.11). Daar, in Babel, verhief Nebukadnezar zich en
at hij gras met de runderen totdat hij erkende dat de hemel de heerschappij heeft (Daniel 4).
Daar, in Babel, huist de boze (Jes.14). Daar rekent God mee af aan het einde der tijden
(Opb.16-18). God lokt ons terug naar Eden, naar de boom van overgave, van
Godsvertrouwen. Hij wil ons hebben voor Zichzelf. Jezus is de Weg ernaartoe.

Islam

Ik kan niet voorkomen dat Sodom en Gomorra in mijn gedachten springen nu humanisme en
mensenrechten het Westen kapen en de regenboogvlag ook op kerktorens wappert. En Gods
recht dan?



Zal de islam meer voet aan de grond krijgen nu de Joods-christelijke waarden die NL hebben
gebouwd verdwijnen en humanisme, wokisme en links extremisme onze samenleving in de
vernieling helpen? Zal Halsema straks in een boerka achter haar bureau in het stadhuis van
Amsterdam zitten? Een huis dat verdeeld is tegen zichzelf houdt geen stand, zei Jezus (Lucas
11:17-18). De vraag is of het nog is terug te draaien. Wat een hopeloos huwelijk tussen GL en
PvdA.

Van welke stad wil je zijn?

Komt God binnenkort met een afrekening, denk je? Of zou God nog wachten tot iedereen
heeft gekozen van welke stad hij wil zijn: Van het Grote Babylon of het Nieuwe Jeruzalem
(Opb.16-20, 1Pet.3:20, 2 Pe.3:9)? De toorn van het Lam zal losgelaten worden op aarde voor
Hij op de Olijfberg stapt als de Leeuw (Opb.6:16, Zach.14:4, Opb.19:11-19, 1Thess.1:10,
5:9). Zou Hij er klaar mee zijn? Terwijl de Geest van God over de aarde raast en velen het
Koninkrijk in trekt, zien wij in het Westen een neergang van geloof in God en de ondergang
van de morele beschaving die Israéls Tora ons bracht. Paulus schreef dat het, voorafgaand aan
de ontknoping van de vaart der volkeren, hard bergafwaarts zal gaan (2 Thess.1-2). Toch
bidden wij om een opwekking: Kom met Uw Geest, Here, en grijp ons land opnieuw aan!
Laat ons weer vlammen voor God! Ga alstublieft niet weg en kom terug. Vergeef ons dat wij
U gedoofd hebben, dat wij U weg hebben gejaagd en hebben bedroefd (1Thess.5:19,
Matt.3:16, Efz.4:30).

De roep van God

In het laatste boek van de Schrift, Openbaring, klinkt opnieuw de roep van God: Van wie wil
je zijn, van het Beest of van het Lam? Wiens teken wil je op je hoofd hebben: Het 666 van het
Beest, de mens die zichzelf god heeft gemaakt, of het zegel van het Lam, Gods gunst, Gods
Geest (Opb.7:3-4, Efz.1:14)? Van welke stad wil je een burger zijn: Van het Grote Babylon of
van het Nieuwe Jeruzalem (Opb.16-18, Heb.12:22, Opb.20-22, Fil.3:20, Heb.12:22)? Mag
God alles hebben, desnoods je hoofd (Opb.7:14, 20:4)? Make up your mind, zegt God. De
ontknoping komt, zegt Openbaring. Ik wil je hebben voor Mijzelf, zegt de hemel. Bij Mij ben
je beter af. Want één ding staat vast: Babylon zal er niet meer zijn, het Nieuwe Jeruzalem
komt en blijft (Opb.17-21). Ga je met ons de eeuwigheid in? Kom ik je straks tegen op de
gouden straten van het Nieuwe Jeruzalem?

Het begon met Israel

Eén ander ding staat ook vast: Het heilshandelen van God begon met Israél en eindigt met
Israél. Nadat de volheid van de heidenen het Koninkrijk is binnengegaan, zal de Zoon van
Israé€l heel Israél aan Vaders boezem drukken (Rom.11:25-27). Nadat God ook uit de volkeren
een volk voor Zich verzameld heeft, wat Hij van meet af aan van plan was, zal Hij de
vervallen hut van David weer opbouwen (Hand.15:14-17). Zij zullen in hun Land wonen waar
zij nooit meer worden uitgerukt (Amos 9:11-15). Hij zal Zich over allen ontfermen, nadat Hij
hen allen onder ongehoorzaamheid had opgesloten (Rom.11:32). Zij zijn niet gestruikeld
omdat zij vallen moesten, God van hen af wilde, maar opdat ook wij de zaligheid zouden
krijgen voor hun volheid komt (Rom.11:11-12) en ook zij door genade thuis worden gehaald
(Rom.9:16, 11:6). Zij waren even vijanden van het evangelie voor ons behoud, maar zijn nog
altijd Gods geliefden vanwege hun vaderen (Rom.11:28-29). Zij hadden dan wel te maken
met de gestrengheid van God, wij nu met Zijn goedheid, maar zij worden weer geént
(Rom.11:22-23). Zij zullen allemaal zeggen: Baruch ha’ba b’shem Adonai (Matt.23:39)! Zij
zullen Hem zien die zij doorstoken hebben (Zach.12:10-13, Opb.1:7)! Allen zullen Hem
kennen (Joel 2:28-32)! Hun hart van steen zal verwijderd worden en zij zullen een hart van
vlees krijgen waarop Gods vinger, de Geest, Zijn instructies pent (Eze.36:25-27)! Allah zal



buigen voor Adonai en de Anti-Drie€enheid (de draak, het beest en de valse profeet) die strijd
voert tegen de ware Drie€enheid (Vader, Zoon en Geest) verdwijnt in de vlammen van de hel
(Opb.20:7-10). Het kwaad buigt voor Gods goed.

Is het allemaal gauw voorbij?

Naderen wij de ontknoping? Want vandaag zien wij dat Jeruzalem wordt herbouwd (Jes.60-
66, Lucas 21:24)! Het Land bloeit (Jes.35:1-2)!

In Christus worden alle beloften vervuld (2Cor.1:20). En wie de zoon kust, Israél, en Yeshua,
de Zoon van Israél en God, ontsnapt aan de toorn (Ps.2:12). Daarom, shabbat shalom
chevariem!



