Wanneer de vinger Gods Gods wetten in ons schrijft
Hand.7:51-53, Eze.36:25-27

Geworteld in de leer begaan jullie misdaden tegen de menselijkheid, zei Stefanus tijdens
zijn confrontatie met de religieuze leiders voor zij hem met stenen bekogelden en
omlegden: “Wie van de profeten hebben jullie vaderen niet vervolgd?” (7:52) Nota bene
met de Wet van God in de hand: “Jullie die Wet van God op beschikking van engelen
hebben ontvangen maar je er niet aan hebben gehouden.” (7:53)

Stefanus windt er geen doekjes om. Hij was onverschrokken. Waarom openen jullie je
niet voor wat God wil doen? “Hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, jullie
verzetten je altijd tegen de Heilige Geest” (7:51). “Zij knersten de tanden tegen hem”,
staat er (7:54). Er was nijd. Boosheid. Afgunst. Moord. Religie kan kwade gevolgen
hebben. Religie wekt soms op wat het bestrijdt.

lets diepers nodig

Hoe kun je Gods Wet zo bovennatuurlijk hebben ontvangen, door de vinger Gods op
stenen tafelen gegrift krijgen (Ex.31:18, Deut.9:10), God aan den lijve meemaken, en
toch zulke vreselijke dingen doen? Er is méér nodig, zegt Stefanus, iets diepers: een
innerlijke besnijdenis. Die vindt plaats wanneer de vinger van God de wetten van God in
je diepste wezen pent. Dan gaat de Wet van buiten bij iedereen naar binnen. De Heilige
Geestis de Enige die dat doet, wist Stefanus (7:51). Je kunt de leer hebben op papier, in
je bijbel, maar als Hij, de Heilige Geest niet je innerlijk neemt en Jezus daar grift, dan ben
je van binnen onbesneden en blijf je met je vlees zitten, met jezelf en je zondige
neigingen.

Niet alleen in Israél

Dat was niet alleen in Israélin die dagen. Laten wij ons als Kerk maar geen illusies
maken. Israél had de steniging, wij de brandstapels. Godsmannen als William Tyndale,
de vader van de Engelse bijbel (16e eeuw), en Jan Hus, Reformator op de Bohemen (15e
eeuw), zijn erop in rook opgegaan. Om het over de pogroms tegen onze geliefde Joden
maar niet te hebben. Kerkvaders als Ambrosius en Chrystostomos, om er een paar te
noemen, stookten de Jodenhaat flink op (400 AD). Een historie van agressie tegen het
Joodse volk kleurt christelijk Europa gitzwart. Religieus geweld. Religieuze verbale
agressie (Joh.9:34). Hardheid in plaats van barmhartigheid (Matt.12:7). Verschrikkelijk.



Chrystostomos is de annalen van de kerkgeschiedenis ingegaan als “guldenmond”,
maar het was niet allemaal goud dat over zijn lippen kwam.

Yeshua’s verbond

Wat is er toch met ons aan de hand? Is er iets diepers nodig? Dat de Heilige Geest bij
ons naar binnen schiet en verbrokenheid bewerkt? Dat de vinger Gods goddelijke
drijfveren in ons pent? De belofte van het Nieuwe Verbond is dat dat gebeurt: Stromen
van levend water zullen uit je binnenste vloeien (Joh.7:37, Joel 2:28-32, 2Cor.3:6,
Rom.7:6). Wie door de Geest leven voldoen niet meer aan hun vleselijke begeerten
(Gal.5:16). Het berith chadasha (Jer.31:31-34) is dan ook een veel beter verbond dat
berust op betere beloften: De Heilige Geest komt weer in de mens wonen (Heb.8:6-13).
Een verbond niet naar de letter maar naar de Geest (2Cor.3:6, Rom.7:6). Na Moshe
Yeshua. Waar Hij binnenkomt, daar verandert alles.

Aan Gods arm zit Gods vinger

Je kunt de Wet van God wel op stenen tafelen hebben, maar echte bevrijding komt
wanneer Gods Arm naar binnen gaat en de vinger van God daar de Wet van God in je
innerlijk grift, op de tafel van je hart kerft (Rom.7:22). Daar gebeurt het. Daar schrijft God
Zijn gedachten. Daar, diep van binnen, pent Hij Zijn wetten, verandert Hij ons denken,
werkt Hij aan onze vernieuwing (Rom.12:1-2), buigt Hij onze affecties, verpulvert Hij onze
trots. Daar gaat onze passie voor de dingen van de hemel in de hens. Oude passies
verbranden er tot as. Onze verkeerde lusten worden er neergesabeld, aan het Kruis
gespietst. Daar wordt de nieuwe mens geboren, diep binnenin (2Cor.5:17-21). Vandaar
komt de verandering (Rom.12:1-2). Inside out. Op ons innerlijk is Hij uit (Joh.4:21-23,
Matt.5, Spr.4:23). De diepe besnijdenis is die van het hart door de Geest, niet de letter
(Rom.2:29). Als het daar niet gebeurt, gebeurt het nergens.

Eris hoop. Gods Arm is niet te kort om je te verlossen (Jes.59:1). Jezus is die Arm en de
Heilige Geest is Gods vinger (Jes.53:1, Lucas 11:20).

Ezechiél 36:25-27

Daar komt Ezechiel 36:25-27 bij op tafel - een sleuteltekst in de Tenach die je in je
vingertoppen moet hebben om het volle evangelie te begrijpen. Ezechiél zei het zo’n 600
jaar eerder dan Stefanus tegen Israél in ballingschap:

25 |k zal rein water over u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en
van al uw afgoden zal Ik u reinigen; 26 een nieuw hart zal Ik u geven en een nieuwe geest
in uw binnenste; het hart van steen zal Ik uit uw lichaam verwijderen en Ik zal u een hart
van vlees geven. 27 Mijn Geest zal Ik in uw binnenste geven en maken, dat gij naar mijn
inzettingen wandelt en naarstig mijn verordeningen onderhoudt.

Israéls hoop

Ezechiél 36:25-27 ademt de hoop van het Joodse volk en wie zich bij hun Messias
aansluiten. Zij zullen zich helemaal aan Hem wijden en allemaal verknocht zijn aan de
hemel (Rom.11:25-32, Zach.12:10-13, Joel 2:28-32). De verharding zal verdwijnen
(Rom.11:7-10, Jes.29:10, Ps.69:22-23, Deut.29:4). Hun harten van steen zullen
veranderd worden in harten van vlees, waarop God Zijn wetten pent, voorzegt Ezechiél.



Zij zullen een nieuwe geest hebben. Zevenmaal in drie verzen zegt God “zal”, zo vast
staat het bij Hem.

En zij zullen weer terug in hun Land zijn (36:24). Het dal van dorre doodsbeenderen zal
weer tot leven komen (Eze.37). De oude puinhopen zullen worden herbouwd
(Hand.15:14-17, Amos 9:11-15). Wat niet lukte onder Moshe’s Verbond zal lukken onder
Yeshua’s betere berith chadashah waar ook Moshe in opgaat (Joh.5:45-46). God gaat het
doen.

Gebeurt dat vandaag? Verandert Hij Israels fortunes? Je zou direct naar huis snellen,
naar Jeruzalem, om het met eigen ogen te zien. Met Ezechiél zeg ik: Am Yisrael Chay!

Gebeurt het met ons die bij hen horen (Efz.2)? Ben je gegrepen door de Geest? Mag Hij
bij je binnenkomen en Gods wetten in je schrijven, je besnijden? vroeg Stefanus voor hij
zijn laatste adem uitblies. Er is een innerlijke besnijdenis nodig, die alle vlees aan het
Kruis spietst.

Welkom Heilige Geest! Grijp ons allemaal van binnen en van buiten! Maak Ezechiel
36:25-27 werkelijkheid.

Shabbat shalom, chevariem.



