Kati Piri, Mohammed, genocide, Bonhoeffer, en God kennen up-close

Denk je dat wij aan de vooravond staan van een volgende genocide op de Joden nu de media
karaktermoord op Israél plegen? Nu Kati Piri/PvdA-GL van Israéls Iron Dome af wil zodat
niet alleen Iraanse raketten maar alle vijanden van Israél hun gang kunnen gaan en Tel Aviv of
desnoods heel Israél van de kaart kunnen vegen? Zal Israél verder alleen komen te staan op
het wereldtoneel, in de geopoliticke verhoudingen? Of zal het zo’n vaart niet lopen? Zal de
wereld nog afkoelen? Of gaat er door de linkse media nog meer olie op het vuur van de anti-
Israél sentimenten worden gegooid?

Kati Piri, PvdA-GL

De ongelukkige verkering tussen PvdA-GL heeft met Kati Piri’s voorstel in elk geval
definitief zijn ware anti-Israél politiek verraden. Wat zal er gebeuren wanneer Timmermans
Nederland mee linksaf neemt als hij de kans krijgt? Zal de Islam problematiek dan vanuit het
Midden-Oosten overwaaien naar ons land? Wat een blunder dat Timmermans een politiek
statement tegen Isra¢l maakte door afgelopen zondag mee te lopen in de linkse protestmars.
Daarmee diskwalificeert hij zich om premier te worden van heel Nederland. Een goede
premier loopt niet alleen achter zijn eigen privé politiecke hobby’s, mensenrechten, aan, maar
ontfermt zich over iedereen. Trouwens, en Israéls recht dan? Toegegeven, dat wordt in deze
tijd van scherpere polarisatie steeds lastiger. Zullen met links aan het roer de Joods-
christelijke waarden helemaal overboord gaan? Komt God dan helemaal aan de zijlijn te
staan? Bij een Kerk die met het idealisme van pacifisme zwijgt, denk ik aan de woorden van
Bonhoeffer in WW2: "Silence in the face of evil is itself evil".

Ons brein

Neurologen vertellen ons dat wanneer het basale, minder intelligente emotionele brein
vooruitsnelt, in een conflict bijvoorbeeld, het cognitieve, intelligentere brein achterblijft. Het
eerste versnelt en versmalt in perspectief, het tweede verbreedt en verlangzaamt wanneer de
feiten erbij komen. Het is beter eerst tot 10 tellen voor je reageert, eerst alle feiten te
verzamelen voor je conclusies trekt en je furie op anderen loslaat en achteraf spijt hebt.

Hoe gemakkelijk is het om vanaf de sofa Israél van genocide te betichten terwijl je zelf geen
deel van de problemen bent en die oplost. Wie Free Palestine roept in een demonstratie, roept
op tot haat en tot genocide op de Joden. Wie erin meeloopt ook. Misschien dat de cognitieve
feiten ontbreken?

In elk geval juichen veel Iraniérs nu Israél hun religieus extremistische overheid bij de kop



pakt en hun kernkoppen de kop indrukt, wat niemand heeft aangedurfd. Israél, dat zoveel
zegen in de wereld bracht. Israél, dat ons nu opnieuw zegent door het as van het kwaad in het
Midden- Oosten te bestrijden voordat het de rest van de wereld neemt.

Mohammed

De problemen met islamisten doen mij denken aan Mohammed. Mohammed zat in 2010 naast
mij in een van mijn colleges toen ik aan Tyndale Theological Seminary studeerde in
Badhoevedorp. Toen hij zich voorstelde, vertelde hij ons dat hij uit zijn land in Afrika was
gevlucht nadat er drie keer een moordaanslag op hem was gepleegd. Hij was christen
geworden en had de islam verlaten. Dat moest hij zowat met de dood bekopen: “De eerste
keer werd ik op straat geslagen, de 2e keer met stokken neer geknuppeld, maar bij de 3e
aanslag schampten de kogels de bovenkant van mijn voorhoofd. Toen ben ik gevlucht”, was
zijn verhaal. Even later zat ik met Mohammed te lunchen in de eetzaal: “Jullie overheid in
Nederland is naief, Stef”, zei hij en keek mij recht aan. “Zij hebben niet in de gaten waar de
islam op uit is. Jullie moeten luisteren naar die man met die blonde haren in het parlement.
Die heeft het bij het rechte eind”.

Islam

Het is nodig dat wij moslims los proberen te zien van hun systeem, de islam. Islam is de
religieus politiecke ideologie waarin moslims gegijzeld zijn, waar zij door verblind worden
(2Cor.4:4). Maar God houdt zielsveel van iedere moslim, de mens. Hij wil ook hen aan Zijn
boezem drukken, aan de islam ontrukken. Islam betekent “onderwerping” en dat is het enige
waar de islamitische leiders op uit zijn: iedereen aan hun religieuze ideologie en politieke
dictatuur te onderwerpen. En dat is gelijk ook het enige dat je in de islam krijgt. Je hebt geen
relatie met God. Het enige dat je leert kennen is Allahs wil. Niemand kent zijn karakter en
zijn wezen up-close. Niemand komt dichtbij. Hem up-close kennen kan niet want Allah blijft
op afstand, ver weg. Hij is ongekend, is de totaal andere, en heeft geen bewogen
betrokkenheid. Islam is een systeem. Het redt niemand maar gijzelt iedereen in een religieuze
ideologie. Voor een bewogen en betrokken God moet je bij Yeshua zijn. Hij is de God die
onder ons kwam, die leefde en leed zoals wij, die voor ons pleit bij Vader God (Matt.1:23,
Jes.7:14, Jes.52:3-53:12, Heb.7-9). Je leert Adonai kennen in de Zoon, die je mee naar Huis
neemt en je aan Vaders boezem drukt (Lucas 15). Adonai is de persoonlijke God wiens hart zo
erg voor mensen bonst dat Hij er alles voor over had om ons te versieren, terug te veroveren.
Adonai boog diep. Dat heeft Allah nooit gedaan. Zou Timmermans dat verschil weten? Zou
hij zondag ook meegelopen hebben als hij zou weten dat zijn vrouw straks in een boerka over
straat moet als de islam het hier voor het zeggen krijgt? Wij houden van iedere moslim zoals
God dat doet, maar haten de dwang en misleiding van hun ideologie. En wij omarmen en
kussen Israél, de zoon, of wij het met hen eens zijn of oneens (Ps.2:12).

Israél

Israé€l dat nu het kwaad aanpakt voor het ons treft. Israél, dat zoveel zegen bracht. Uit de
Joden is de zaligheid (Joh.4:22). Van de Joden hebben wij de Schrift (Luc.24:25-27, 44-45).
Door hen hebben wij de enige ware God leren kennen, de God van Abraham, Izaak en Jakob
(Ex.3:6, 15, 16, 4:5). Door hun Torah, Gods instructiie, is overal beschaving gekomen. Zelfs
de internationale wetgeving op oorlogvoering komt van theologen die de Hebreeuwse Schrift
ervoor leenden. Het was een Jood die stierf voor de volkeren. Het was een Jood die als eerste
opstond uit de dood. Het was een Jood die in Zijn verheerlijkte Joodse lichaam de hemel in
stapte. Wanneer de Vader naar Zijn Zoon kijkt, dan ziet Hij een Jood en denkt aan Zijn Israél.
En wanneer Hij komt, de Zoon des Mensen, dan komt er een Jood in de wolken, geen
Amerikaan en ook geen Nederlander op klompen (Dan.7:13, Matt.24:30-31). Laten wij Hem



allemaal kussen (Ps.2:12). Hij zal Zijn beminden uit de volkeren grissen en met hen het
Millennium in gaan (Matt.24:40-42, Opb.19:11-20:6).

Slot

Allah zal buigen voor Adonai, zoals Dagon voorover plat ging bij de Filistijnen toen de Ark
des Verbonds in zijn tempel werd gezet (1Sam.5:3-4). Want wie Adonai ontmoet, kan niet
overeind blijven. Hij is de enige ware God, de God van Israél. En Hij heeft het Land gehuwd
(Jes.62:4).

God heeft Zijn belofte aan Abraham waar gemaakt toen Zijn profetisch programma richting
het Koninkrijk begon: In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden
(Gen.12:3).

Gods heilshandelen begon met Israél en eindigt met Israél (Rom.9:1-4, 11:25-29).

Daarom: Maranatha! Shabbat shalom en laat de eeuwige sabbat maar komen!



