
 
 
Een blamage, het ND, hemelse protocollen en de greep van de Geest 
 
 
Willem van Oranje, vader van de verdraagzaamheid, draait zich om in zijn graf in Delft als hij 
hoort wat er van zijn nalatenschap overblijft nu Christenen voor Israël haattelefoontjes krijgt 
van pro-Palestijnen die zeggen dat zij allemaal aan het gas moeten. Ook mijn makker, ds. 
Oscar Lohuis, moest het vorige week ontgelden, belaagd door een grimmige menigte terwijl 
het bevoegd gezag diplomatiek toekeek. En dat allemaal uitgerekend tijdens Pesach, nota 
bene op de Dag dat wij gedenken dat Jezus het Nieuwe Verbond van vrede inaugureerde dat 
Hij een dag later aan het Kruis actualiseerde. Oscar is een integere man van God. Zo ken ik 
hem al 45 jaar. Hij lijkt verdacht veel op Elisa, vooral nu zijn mooie lokken van vroeger zijn 
verdwenen. 
 
Wat Israël niet allemaal teweegbrengt. De demonie raast. Is dat een sure sign dat de baby 
komt en de laatste weeën zijn begonnen?  
 
Unie van Utrecht en Atrecht 
Was dit wat onze vader des vaderlands voor ogen had toen hij op 23 januari 1579 met de 7 
noordelijke provinciën de Unie van Utrecht tekende om van de Roomse dictatuur van Filips II 
van Spanje af te komen, met zijn pleidooi voor godsdienstvrijheid? Zeventien dagen eerder, 
op 6 januari 1579, hadden de zuidelijke provincies met de Unie van Atrecht verklaard dat zij 
voor Rome kozen waarvan Spanje de sterke arm was. De 80-jarige oorlog met Spanje was al 
gaande (1568-1648). De Reformatie was volop aan de gang (1517). Worms scheidde de Kerk 
van Europa definitief in twee kampen, Rooms en Protestants (1521). De 30-jarige 
godsdienstoorlog in Europa stopte gelukkig met de Vrede van Münster (1618-1648) en ons 
Wilhelmus onderstreepte de gemaakte keuzes. Maar van India en Pakistan leren wij dat 
multireligieuze samenlevingen lastig zijn.  
 
Nederland, het land waar vrijdenkers altijd welkom waren, maar waar God centraal stond. 
Nederland, waar kerktorens het landschap bepaalden. Doet de M van McDonalds dat nu? En 
straks de minaret nu kerken door humanistische winden platgaan? Wij bidden vandaag voor 
opwekking, Heer. En voor nog meer Elisa’s. Wij bidden dat de Geest van God ons land 
opnieuw bezoekt en ons in vlam zet voor Jezus, en dat God wat de duivel bedoelt voor kwaad 
gebruikt voor goed. Wij bidden ook dat Gaza en het Midden-Oosten in de greep van de Geest 
komen, en van verzoening, voordat de Messias op aarde stapt en de Troon van David neemt 
(2 Sam.7:16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Hand.15:16). 
 
 



Mattheus 18: Bijbels protocol 
Het is toch een blamage dat het christelijke ND karaktermoord pleegt op het integere CvI 
door met seculiere organisaties samen te werken? Een blamage is het dan nu ook dat het nu 
op de vingers wordt getikt door de seculiere Telegraaf? Wie gaat verantwoordelijkheid nemen 
voor de berichtgeving die de grimmigheid aanjoeg? Zijn de bijbelse protocollen gevolgd van 
Mattheus 18:15-18? Je gaat toch niet met de wereld werken om je broeders en zusters een 
veeg uit de pan te geven (1Cor.6:1-2)? Je gaat toch niet publiek maken wat je in privé op kunt 
lossen? En goddelijke correctie is altijd uit op behoud, niet op de brandstapel. Dat waren 
Jezus’ instructies. Maar wie is het ND? Zijn de media nu de moraalridders van de kerk en de 
politiek? Wie toetst de media zelf? Kan hun macht onbeteugeld blijven? Is het ND nu gewoon 
door de linkse lobby tegen ons gebruikt? En, last but not least, CvI heeft aantoonbaar niks 
verkeerd gedaan. De Israëlische overheid moest eraan te pas komen.  
 
Mattheus 18:14-18 
Overigens, iets anders, Jezus begint Zijn protocol in vers 14 met Vaders droom dat zelfs de 
kleinste behouden worden, en sluit af met vers 18: “Voorwaar, Ik zeg u, al wat jullie op aarde 
binden, zal gebonden zijn in de hemel, en al wat jullie op aarde ontbinden, zal ontbonden zijn 
in de hemel”. 
 
Deze tekst lijkt nogal wat macht te leggen bij de Kerk. Kregen de discipelen zoveel 
zeggenschap, macht, dat als zij iets op aarde binden of ontbinden, het in de hemel zo is als zij 
bepalen? Vergeving bijvoorbeeld? Alsof Petrus bepaalt dat de hemelpoort open of dicht is? 
Daar lijkt het op. Menig Paus dacht het. 
 
Hemels besluit  
Maar het is niet wat Jezus zei. Het tegenovergestelde eigenlijk. Jezus zei dat de hemel het 
aardse besluit back-upt omdat het in de hemel al is vastgelegd. Het aardse besluit volgt op wat 
het hemels recht al heeft bepaald door het offer van Jezus en het gezag van de Schrift.  
 
Voor wie van Grieks houden: Tweemaal staat er een deelwoord in de tegenwoordig voltooide 
tijd passief (δεδεμένα / λελυμένα) na tweemaal een toekomstige tijd indicatief (ἔσται).1  
 
De correcte vertaling en bijbelse gedachte is: “wat jullie binden zal reeds gebonden zijn, wat 
jullie ontbinden zal reeds ontbonden zijn”.  
 
Jezus zei eigenlijk: Wat jullie besluiten op grond van de Schrift, wordt geback-upt, 
bekrachtigd en beschermd door de hemel zelf. In de hemel staat het al vast. Dus maak je geen 
zorgen. Trek eropuit om de Schrift te prediken en toe te passen. Jullie bepalen niet, Wij 
bepalen. Jullie voeren op aarde alleen maar uit wat de hemel allang heeft besloten. 
 
Slot 
Is het niet geweldig dat de hemel achter ons staat wanneer wij de Schrift openen en het 
prediken? Dat wij met het gezag van de hemel op pad gaan? Wat Christenen voor Israël doet 
is superpower omdat zij de profetische Schrift prediken en doen wat het zegt: uitreiken naar 
Gods beminden, Israël en Arabieren alom (Matt.25:31-46. Daar staat God altijd achter. Daar 
heb je altijd de blessing van de hemel voor.  
 
Zegen Christenen voor Israël, Vader, en mijn vriend ds. Oscar Lohuis, en bless Yisraël. Vrede 

 
1 Mattheus 18:18: Αμὴν λέγω ὑμῖν· ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται δεδεμένα ἐν οὐρανῷ, καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε 
ἐπὶ τῆς γῆς ἔσται λελυμένα ἐν οὐρανῷ. 



zij in uw poorten! Allemaal naar Huis want de Messias komt eraan. En, dierbare Geest van 
God, U bent onmisbaar. Grijp ons land en zet het in de fik voor Jezus. En, laat de eeuwige 
sabbat komen. Vandaar mijn groet, shabbat shalom. 


