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Zacharia 12:10-13, Mattheiis 24:31

De wereld worstelt met Israél, precies zoals de profeet heeft voorspeld.
Jeruzalem zal een schaal van bedwelming zijn voor de volkeren, een steen
waaraan wie hem tillen zich deerlijk zullen verwonden, voorzegde Zacharia
(12:1-3).

Kijk vooral met profetische ogen naar wat er gebeurt, laat je politieke en
sociaal-economische eerst nog in je zak, want het is voor het eerst in de lange
geschiedenis na de val van Jeruzalem in 70 AD dat het Joodse volk terugkeert.
Jeruzalem zal vertrapt worden door de heidenen totdat de tijden van de
heidenen zijn vervuld”, zei Jezus (Lucas 21:24), een sleuteltekst in het NT bij het
verstaan van de tijden. De vijgenboom zal weer bloeien, en dat is Israél
(Matt.24:32, Hosea 9:10). God is eerst de grenzen van Israél overgegaan om
ook uit de heidenen, de volkeren, een volk voor Zich te verzamelen, wat Hij van
meet af aan van plan was, wilde. Daarna zal Hij de vervallen hut van David weer
opbouwen (Hand.15:14-17, Amos 9:12-15, Rom.15:8-11). Paulus stond erom
terecht (Hand.28:20): Jezus is de hoop van Israél omdat Hij de finale Koning van
alle koningen Die was voorzegd (2Samuel 7:13-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33,
Hand.1:6-7, Hand.3:21), Die vanwege Zijn opstanding eeuwig blijft. Staan wij
aan de vooravond van de ontknoping van de wereldgeschiedenis, denk je?
Wordt Lucas 21:24 vervuld? Is Israéls eschatologische redding op handen, zoals
voorzegd?

De bijbel staat bol van de beloften daarover: Zach.12:10-13, Opb.1:7,
Rom.11:25-32, 15:8-11, Hand.1:5-6, 24:4b, Hand.15:14-17, Amos 9:11-15,
Sef.3, 2 Cor.1:20, noem maar op en welke allemaal niet nog meer. Staat de
Messias al met Zijn jas aan te wachten op de toestemming van de Vader om
naar beneden te komen en Zijn volk te ontmoeten? Hij zal Zijn armen om hem
heen te slaan, hem kussen in een opwekking, zag Zacharia (Zach.12:10-13) en
wist iedereen van het eerste uur (Opb.1:7, Lucas 15, 2:25, Jes.57:18, Jer.31-32,
Jes.40-66, Eze.36-48, Joel 2). Alle profetieén zullen uitkomen want God heeft
gesproken en bedenkt Zich geen moment: Num.23:19, Jes.43:6, 49:15, 54:7-9,
Eze.37, om er nog maar een paar te noemen. Hij ziet de verloren zoon al in de
verte aankomen.

Zacharia 12
De volkeren zullen oprukken tegen Israél, voorzegde Zacharia ook. Maar God
zal hun paarden treffen met verbijstering en hun berijders met krankzinnigheid



(12:4). God Zelf zal ingrijpen en zeggen: “En nou is het genoeg. Blijf van Mijn
Zoon af (Ex.4:22, Hosea 11). Laat Mijn volk gaan (Jes.43:6). Ik wil hem hebben
voor Mijzelf. Hij is van Mij: nx™"7 (Jes.43:1).

Joél 3

De wereld zal te maken krijgen met de verontwaardiging van God: “Hij zal in
het dal van Josafat een rechtszaak met de volkeren voeren” omwille van wat zij
Israél hebben aangedaan, voorzegde Joel (Joél 3). “Wie kan de dag van zijn
komst verdragen, en wie zal bestaan, als Hij verschijnt” (Mal 3:2, 4:1)? Je kunt
beter buigen voor de Almachtige in nederigheid dan je verzetten in
zelfingenomenheid. De VN kan op zijn kop gaan staan maar “Jeruzalem zal
blijven voortbestaan op zijn eigen plaats, te Jeruzalem” (Zach.12:6).

Alsof de Vader de ruziénde zonen in Zijn grote wereldgezin met de koppen
tegen elkaar slaat zodat het geruzie ophoudt en Zijn Jozef ontsnapt.

Mattheus 24:31

Wat heeft dit alles te maken met Mattheus 24:31? De vraag is: Zullen wij hier
nog zijn of zijn wij door Yeshua van de aarde weggegrist (1 Thess.4:13-17,
Joh.14:1-2)?

‘Mattheus 24:31 gaat alleen over Israél, “de uitverkorenen” waar God de
heilsgeschiedenis mee begon en afsluit nadat Hij de wereld is rondgegaan’,
zeggen sommigen. 'Nadat Hij een volk uit de heidenen voor Zich heeft
verzameld, waar Hij van meet af aan op bedacht is geweest, zal Hij Zijn gang
met Israel afronden, zei Jakobus in de Raad ((Hand.15:14-17), door een Grote
Verdrukking heen (Matt.24:29, Jes.27:12-13). Dat is de tijd van Jacobs Trouble
(Jer.30:6-7), de 70e jaarweek van Daniel 9:24-27. Hij zal de Gemeente bewaren
voor de ure van verzoeking die over de wereld komt'. zeggen sommigen
(Opb.3:10).

Heeft Israél niet al genoeg toorn over zich heen gehad, ook van ons christenen?
Is dat scherpe onderscheid tussen de Gemeente en Israel terecht? Zal de Grote
Verdrukking anders van aard zijn dan alle eerdere verdrukkingen waarover
Jezus sprak die de gelovigen mee moeten maken om het Koninkrijk binnen te
gaan (Joh.16:33, Hand.14:22)? Is de toorn van het Lam de Grote Verdrukking
(Opb.6:16, 14:6-15:4) of is dat de woede van het Beest dat om zich heen grijpt
naar de macht (Opb.12-13)? Is de Verdrukking hetzelfde als de ure der
verzoeking van Opb.3:10? In het Griekse zijn het immers twee verschillende
woorden.



Slot

Eén ding is wel duidelijk: God is uit op Zijn Israél. Hij zal Zijn gabber aan Zijn
boezem trekken en het sussen. Hij koestert hem als Zijn troetelkind (Jer.31:20)
en jaagt alle bozen weg.

Een ander ding is ook waar: De duivel kan de aanbidding van de gelovigen die
het Lam volgen waar het ook gaat, niet uitstaan. Hij zit met zijn vingers in zijn
oren wanneer je 's-ochtends vroeg opstaat en je stem laat horen en Hem luid
de liefde verklaart, Hem al je loyaliteit geeft en met Zijn zegel op je voorhoofd
over de aarde gaat (Opb.7:3, 14:4).

En de Messias komt naar beneden. Hij komt voor Zijn Stad (Matt.5:35,
Zach.14:4, Eze.16, Sef.3). Jeruzalem zal van Hem zijn. Hij richt vandaar Zijn
Koninkrijk op (2 Sam.7:13-16, Jes.9:5-6, Lucas 1:32-33, Ps.132:11-12, Opb.20:4-
6, Micha 4). De wederoprichting van alle dingen is nabij (Hand.3:21).

Daarom wil ik ook in 2024 kijken naar Jeruzalem. Wat zal de Vrede op de Troon
van David immens zijn (Jes.9:5-6). Dat is hoop voor iedereen.

Ben je er klaar voor? Blijf je ook in het nieuwe jaar dichtbij Jezus?

In het volgende gedeelte tref je een samenvatting van de belangrijkste scholen
omtrent het tijdstip van de Opname: voor, middenin of na de Verdrukking. Dit
komt uit Dr. Miljard Erickson’s “Introducing Christian Doctrine”. Ik heb het
vertaald in de tijd van de verhitte discussie.

Ik hoop dat je er iets aan hebt. Niemand weet precies hoe het zit dus gaat het

om de meest aannemelijke gedachteschool wanneer wij alle bijbelse data naast
elkaar leggen.

Ik wens je merry Christmas, blessed 2024!



De Opname:
Voor of na de Verdrukking?

1. Twee zaken op de eschatologische Agenda:
a. De Wederkomst
b. De Grote Verdrukking: een aantal complexe gebeurtenissen voorafgaand aan
de Wederkomst.

i. Alle Pre-Verdrukking Opname aanhangers geloven dat dit een periode van
7 jaar is, maar dat hoeft niet letterlijk te worden genomen.

ii. De vraag is of ere een aparte Wederkomst zal zijn voor de Gemeente om
die van de aarde weg te nemen of dat de Gemeente door de Verdrukking
zal gaan en daarna met de Here verenigd zal worden.

iii. Pretribulationism: De Opname is voor de Verdrukking (pre)

iv. Posttribulationism: De Opname is na de Verdrukking (post).

v. Dit onderscheid komt in de praktijk vooral van Premillennialisten,
degenen die in een Opname voor de Verdrukking geloven, omdat zij er
het meeste mee bezig zijn, meer dan Postmillennialisten en
Amillennialisten.

2. School #1: Opname voor de Verdrukking

a. Onderscheidende kenmerken van deze gedachtenschool:

i. Het zal een Grote Verdrukking zijn als nooit eerder.

ii. Het zal een transitieperiode zijn waarin Gods handelen met de heidenen
wordt afgesloten en het Millennium wordt voorbereid en de
gebeuretenissen daarin.

iii. De Verdrukking moet niet worden gezien als een periode van
disciplinering van de gelovigen of reiniging van de Gemeente.

b. Een tweede belangrijk idee van deze school is de Opname:
i. Christus komt aan het begin van de Verdrukking of vlak ervoor om de
Gemeente weg te halen van de aarde.
ii. Deze komst is geheim. Geen ongelovig oog zal het zien gebeuren.

iii. 1Thess.4:17

iv. In de Opname zal Christus niet helemaal naar de aarde komen zoals Hij zal
komen met de Gemeente aan het einde van de Verdrukking.

v. Erzijn dus 2 fasen in de Wederkomst, of 2 Wederkomsten.

vi. Erzijn ook 3 Opstandingen: de 1° van de rechtvaardige doden ten tijde
van de Opname, de 2¢ aan het einde van de Verdrukking van degenen die
in de Verdrukking zijn omgekomen, de 3¢ is aan het einde van het
Millennium van de ongelovigen.

vii. De Opname is een ontsnapping van de Gemeente uit de Verdrukking.
Paulus beloofde de Thessalonicenzen immers dat zij de toorn niet zouden



viii.

meemaken die God uit zal gieten over ongelovigen (1Thess.5:9,
1Thess.1:10).

Vraag: Maar wat moeten we met de referenties in Mattheus 24 waarin
staat dat sommige uitverkorenen aanwezig zullen zijn gedurende de
Verdrukking? Antwoord: Mattheus 24 moeten wij lezen mbt Israél, de
vraag van de discipelen (wat is het teken van Jezus’ komt en het einde van
de wereld?) ging immers over Israél (24:3, zie ook Hand.1:6). En
overeenkomstig gaat Jezus’ antwoord, Zijn Rede, over de toekomst van
Israél. Het is van betekenis dat het Mattheus evangelie de term
“uitverkorenen” gebruikt in plaats van “gemeente”, “lichaam van
Christus” of een andere uitdrukking. Het zijn uitverkoren Joden, niet de
gemeente, die aanwezig zullen zijn tijdens de Verdrukking. Het
onderscheid tussen Israél en de Gemeente is een bepalende en cruciaal
kenmerk van deze gedachtenschool, die een sterke bondgenoot van de
bedelingenleer is. = De Verdrukking wordt gezien als een transitie van
Gods omgang met de Gemeente naar de hervestiging van Zijn relatie met
Israél, met Zijn oorspronkelijk gekozen, uitverkoren volk, nationaal Israel.

c. Erligtin deze school een sterke nadruk op de op handen zijnde
(imminent; het kan zomaar elk moment gebeuren) Wederkomst.
Omdat die voorafgaand aan de Verdrukking is, is er niks meer dat
vervuld moet worden voorafgaand aan de Opname. Zijn komst voor
de Gemeente kan dus elk moment plaatsvinden, zelfs in het
volgende ogenblik.

Vi.

Jezus riep op tot waakzaamheid (Matt.25:13)

De maagden moesten elk moment klaar zijn want er zouden geen
waarschuwingssignalen zijn.

Of zoals de Meester die elk moment kon komen in de gelijkenis van de
talenten.

Als een dief in de macht (24:43)

Plotseling zal er een scheiding zijn. (24:42-43) De ene wordt weggenomen,
de andere achterlgelaten. De Opname is helder in deze tekst.

De zalige hoop van de Gemeente is een andere belangrijke reden voor het
geloof in dat de Opname elk moment kan plaatsvinden (Titus 2:13).

1. Alleen als de volgende gebeurtenis op Gods agenda de komst van
Christus is, en de Opname van de Gemeente, is er hoop.

2. Als de komst van de Antichrist, die op het toneel zal stappen
volgens 2Thess.2:4 de volgende gebeurtenis op de eschatologische
Agenda is, dan zou Paulus tegen de Gemeente gezegd hebben dat
hen lijden, vervolging en pijn stond te wachten.

3. Maar in plaats daarvan schreef Paulus hen dat zij elkaar konden
troosten met de Wederkomst (1Thess.4:18). Omdat dat de
volgende gebeurtenis op de Agenda is, kan het elk moment
gebeuren.

d. Erzijn twee rechterstoelen, oordeelsmomenten.



De Gemeente ten tijde van de Opname: dan zal ieder zijn bonus krijgen
naar zijn trouw (Bema; 2Cor.5:10)

Maar de Gemeente zal niet betrokken zijn in het oordeel van de schapen
en de bokken aan het einde van het Millennium. Haar status is al bepaald.

3. School #2: Opname na de Verdrukking

a. Opname: Deze school vermijdt de term “Opname” omdat het geen
bijbelse term is en omdat het een ontsnapping suggereert om de
Verdrukking te ontlopen, een idee dat tegen het hele argument van
deze school in gaat.

b. Minder letterlijke interpretatie: Een eerste kenmerk van deze school
is een minder letterlijke interpretatie van de eschatologische
gebeurtenissen dan in de andere school.

Aanhangers nemen het Hebreeuws shabua in Daniel 9:27, “week”, als een
indicatie voor een substantiéle periode, niet per sé voor 7 jaar (jaarweek).

1. Stef: De vraag is of dat terecht is. De 62+7 weken zijn immers
uitgekomen: Vanaf het bevel om Jeruzalem te herbouwen zijn 69
jaarweken geweest (=483 jaar vanaf of 444 v.Chr. in Nehemia 1:1,
11, 2:1-8 met de zonnekalender 6f 458 v.Chr. in Ezra 7:11 met de
maankalender) tot aan de kruisiging van Jezus in 27 AD of 33 AD,
de Gezalfde die uitgeroeid werd (Dan.9:24-27).

2. Stef: De vraag blijft dan wel nog staan hoe het kan dat de 70¢ week
niet direct aansluit op de 69¢ week maar een tussenliggende
periode van 2000 jaar behelst. Je zou zeggen dat de 70° week
direct volgt op de 69¢. Daarop bestaan verschillende visies.

Pre-Verdrukking Opname aanhangers zien de Wederkomst op de
Olijfberg, wanneer Jezus daar met Zijn voeten op zal staan volgens
Zach.14:4 als het begin van het Millennium. Maar Post-Verdrukking
aanhangers hebben een algemenere visie op het Millennium, bijvoorbeeld
dat het niet per sé 1000 jaar zal duren.

Wie is “degene die nu nog weerhoudt” in 1Thess.2:2-4? De Pre-
Verdrukking School onderwijst dat dat de Gemeente is, de Ekklesia. Maar
in het Grieks is de Ekklesia vrouwelijk, niet het mannelijk of onzijdig dat
Paulus pent (“zij” ipv “hij” of “het”). Bovendien wordt daar mannelijk en
onzijdig door elkaar gebruikt: Als Paulus de Heilige Geest bedoelt dan is
het onzijdig, niet mannelijk. Om dit exegetisch probleem op te lossen zijn
tientallen interpretaties gesuggereerd, maar geen heeft zich bewezen als
(absoluut) aannemelijk.

c. Deze school onderwijst dat de Gemeente de Verdrukking mee zal
maken.



i. De uitverkorenen in Matt.24:31 na de Verdrukking moet worden gezien in
het licht van de term in andere Schriftgedeelten, waar het “gelovigen”
betekent. Sinds Pinksteren wordt de term toegepast op de Gemeente.

ii. De Here zal de Gemeente bewaren in de Verdrukking, niet sparen.

iii. Deze school maakt onderscheid tussen de toorn van God en de
Verdrukking: De toorn komt over de goddelozen (Joh.3:36, Rom.1:18,
2Thess.1:8, Opb.6:16-17, 14:10, 16:19, 19:15). Gelovigen zullen die toorn
niet meemaken — maar er uit gered worden door Christus, beschermd
blijven voor de toorn van God (Rom.5:9, 1 Thess.1:10, 5:9). De Schrift
maakt echter duidelijk dat gelovigen verdrukking zullen ervaren
(Matt.24:9, 21, 29 Marcus 13:19, 24, Opb.7:14, Hand.14:23). Dit is niet
Gods toorn maar de toorn van Satan, de Antichrist en de goddelozen
tegen Gods volk.

iv. Verdrukking is de ervaring van Gods Gemeente gedurende de eeuwen.
Jezus voorspelde het (Joh.16:33). Andere belangrijke referenties zijn
Hand.14:22, Rom.5:3, T1Thess.3:3, 1Joh.2:18, 22, 4:2 en 2Joh.7.

v. Hoewel deze school het onderscheid tussen verdrukking en grote
verdrukking niet ontkent, is dat volgens hen een onderscheid in hevigheid,
niet in soort. Omdat de gemeente al eeuwenlang verdrukking meemaakt
is het niet verrassend dat de gemeente ook de grote verdrukking
meemaakt.

vi. Gelovigen zullen ontsnappen aan of bewaarde blijven voor de
aanstormende trubbels: Lucas 21:36 is een oproep van Jezus om te bidden
voor kracht. Het woord ekpheugo betekent ontsnappen uit het midden
van . Ook Opb.3:10 betekent niet dat de Gemeente weggehoduen wordt
van maar bewaard wordt middenin de verdrukking. Dat doet denken aan
de ervaring van de Israelieten gedurende de plagen in Egypte.

vii. 1Thess.4:17 wordt ook anders gelezen. Aanhangers van de
PreVerdrukking School menen dat het over de Opname gaat: Christus
neemt hen mee de hemel in. De PostVerdrukking School interpretateert
de term in het licht van de andere enige 2 teksten in het NT: apantesis
betekent ontmoeten. De maagden ging uit om de Bruidegeom te
ontmoeten en vertrekken niet met hem maar vergezellen hem terug naar
het bruiloftsfeest. In Hand.28:15 vergezelt een welkomstcomitee Paulus
door naar hem uit te gaan naar het Forum van Appiaus en de Drie
Herbergen en hem te vergezellen terug naar Rome. Het woord suggereert
een welkomstcomittee die een hooggeplaatste terug begeleidt naar waar
zij vandaan komt. Dat wij de Here ontmoeten in de lucht is dus niet dat wij
met Hem meegaan d ehemel in en Hij zich omdraait, maar dat wij terug
naar de aarde gaan, wij draaien ons om onder bazuingeschal, een
triomftocht.

d. Deze school heeft een minder complexe uitleg van de laatste
dingen:
i. Erismaar 1 wederkomst.
ii. Omdat er geen tussenperiode tussen de komst va Christus voor de
Gemeente en het einde van de Vedrukking is, zijn er gewoon 2



opstandingen, geen 3. Geloof dat er een 2° opstanding van gelovigen na
de Verdrukking, voor het Millennium is, is niet nodig zoals in de Pre-
Verdrukking Opname school.

iii. Eris een basis eenheid van gebeurtenissen bij de finale ontknoping. Die is
aanstaande maar dat hoeft niet per sé elk moment te kunnen gebeuren.
Zij hebben het over aanstaande (impending), niet op handen zijnde
(imminent).

e. De gezegende hoop van Titus 2:13 is niet de verwachting dat

gelovigen van de aarde worden weggenomen voor de Grote
Verdrukking maar de Wederkomst en het vertrouwen dat de Here
de gelovigen beschermt en bewaart, ongeacht wat er allemaal
komt.

4. Andere visies
Vanwege de moeilijkheden met beide scholen zijn er een aantal andere scholen.

a.

Midden-Verdrukking: Sommigen geloven dat de Gemeente wel het 1¢ deel van 3
% jaar zal meemaken maar het 2¢ zwaardere deel niet en daarvoor wordt
weggenomen. De Gemeente in deze school maakt de Verdrukking mee voordat
de toorn van God uitgegoten wordt.

Opname in delen: Dan is er nog een deel opname school, een serie opnamen in
groepen: Wie er het eerst klaar voor zijn, gaan het eerst.

De Opname is ophanden maar Post-Verdrukking want de Verdrukking is al
gaande: Een 3¢ school is de op handen zijnde postverdrukking school. Hoewel de
Wederkomst niet zal plaatsvinden tot na de Verdrukking, kunnen we die wel nu al
verwachten omdat de Verdrukking misschien al gaande is.

Geen van deze scholen heeft veel voorstanders gehad in de afgelopen jaren. Daarom
gaan we er niet in detail op in.

5. Een mogelijke oplossing (Erickson)
Welke school is het meest voor de hand liggend? Alle teksten genomen zijn er meerdere
redenen om aan te nemen dat een Post Verdrukking Opname de meest aannemelijke is:

1. De Pre Verdrukking positie heeft een aantal kenmerken die wat kunstmatig
overkomen en geen bijbelse onderbouwing hebben. Het opdelen van de
Wederkomst in 2 fasen, dan wel 2 Wederkomsten in plaats van 1, de 3 opstandingen
en het scherpe onderscheid tussen Israél en de Gemeente zijn moeilijk vol te houden
als je de bijbel ernaast legt. Het idee dat de profetieén aangaande Israél los van de
Gemeente vervuld worden (omdat die al weg is) en dat dus het Millennium een Joods
karakter heeft kan niet gemakkelijk worden verzoend met de bijbelse voorstelling
van de fundamentele veranderingen die plaats hebben gevonden met de introductie



van het Nieuwe Verbond (waarin ook de heidenen welkom zijn zonder Jood te
hoeven worden?).

Verschillende eschatologische teksten zijn beter uitgelegd op Post Verdrukking
gronden. Bijvoorbeeld dat er uitverkorenen in de Verdrukking zijn (Matt.24:29-31.
Opb.7:14) maar erin beschermd worden (Opb.3:10, Luc.21:36), beschrijvingen van de
verschijnselen die met de komst van Christus gepaard gaan en de referentie aan de
ontmoeting in de lucht met Hem (1Thess.4:17).

De algemene teneur van bijbels onderwijs past beter bij deze school. De bijbel staat
bijvoorbeeld bol van waarschuwingen over trials en testings die gelovigen
ondergaan. Waarom zouden wij die ontgaan? De bijbel belooft nergens verwijdering
uit de vijandelijkheden maar de bekwaamheid die mee te maken en te overwinnen,
en bescherming zoals Israél wel in Egypte was tijdens de plagen maar ervoor door
God afgeschermd/beschermd bleef.

6. Andere gedachten en argumenten (Stef)
4. De Opname in 1Thess.4:16-17 gaat niet over een Ontsnapping maar over een

7.

Ontmoeting (met de Geliefde en al je gelovige geliefden) en over de Opstanding.

De teksten over de Opname vermelden niet dat wij de hemel ingaan maar dat wij
met de Here zullen zijn (1Thess.4:17, Matt.25:1-10, Joh.14:1-2).

Geen van de 3 kernteksten over de Opname zeggen dat wij 7 jaar in de hemel zullen
doorbrengen tijdens de 70° jaarweek van Daniel 9:24-27 (1Thess.4:16-17, Joh.14:1-3,
1Cor.15:51-52). Dat lijkt (en wordt?) kunstmatig ingelegd vanuit de gedachteschool,
maar als het zo’n belangrijk item op de eschatologische Agenda is, waarom wordt het
dan nergens door Jezus en de Apostelen specifiek gepend, herhaald en nog eens
bevestigd, wat zij met belangrijke teksten en thema’s gewoonlijk doen? Rammelt
deze visie met aan elkaar geplakte teksten? Kun je daarop je hoop en verwachtingen
pennen en houden? Nog los van dat dat pastoraal onverantwoord is, is het
principieel in elk geval niet sluitend en waterdicht, en derhalve onhoudbaar.

Je zou toch zeggen dat als de Opname van de Gemeente als eerste agendapunt op
Gods agenda van de eschaton, de periode van ontknoping van de vaart der volkeren,
staat, dat Jezus daar op zijn minst iets over heeft gezegd in Zijn Rede over de laatste
dingen in Mattheus 24-25 wanneer Hij antwoord geeft op de vraag van de discipelen
wanneer deze dingen zullen zijn/gebeuren (mére tadta éorat). De gemeente was geen
nieuw concept in Yeshua’s theologie: Hij had het over de Gemeente in Matt.16:16-
18. Als de ekklesia, de Gemeente, de gebeurtenissen van Mattheus 24 en 25 niet
mee zou maken, waarom zei Jezus daar niks over als belangrijk agendapunt in Zijn
Rede?

a. Hunvraagin 24:3 komt in 3 delen maar is in het Grieks 1 regel, zonder
komma’s, nadat Jezus in 24:2 voorspelt dat Jeruzalem en de Tempel aan hun
lot zullen worden overgelaten en afgebroken zullen worden. Dat het 1 zin is,
is een sterke indicatie dat in het denken van de discipelen het stukje
Matt.23:37-24:2 en vanaf 24:4 over het einde van de wereld en geschiedenis
gaat zoals wij die kennen, niet eerder. Dat plaatst overigens vraagtekens bij
het moderne preterisme als tegenhanger van futurisme (het idee dat een deel
al in 70 AD definitief is vervuld)?
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8. In de Pre-Verdrukking Opname school van interpretatie van de eschatologische
teksten zijn er feitelijk, afgeleid, 3 opstandingen in plaats van 2 en 2 Opnames in
plaats van 1.

a.

De bijbel heeft het enkel over 2 opstandingen, niet 3: De eerste is van de
rechtvaardigen voor het Millennium, de 2¢ van de onrechtvaardigen na het
Millennium en de Grote Witte Troon Rechtszaak voor de nieuwe hemel en
aarde (Opb.20:4-6, Daniel 12:1-3). Maar als de Gemeente is weggegapt voor
de Verdrukking en de rechtvaardigen toen al zijn opgestaan (1Thess.4:16-17),
dan noopt het tot een 3¢ Opstanding, de 2¢ na de 1¢: Van de herboren
Israeli’s, Joden; dat zijn zij allemaal (Rom.11:25-27).

De bijbel heeft het ook enkel over 1 Opname, niet 2. Ten tijde van de Opname
is de Opstanding van de rechtvaardigen in een verheerlijkt lichaam (Fil.3:21,
1Thess.4:16-17, 1Cor.15:51-52). Maar hoe komen de herboren Joden aan hun
verheerlijkt lichaam als de Opname die tegelijkertijd met de Opstanding van
de rechtvaardigen is voor de Verdrukking is? Alle Joden zullen worden gered
en het Millennium ingaan (Rom.11:25-27, Zach.12:10-13, Joel 2:28-32,
Hand.15:14-17). In Mattheus 24:40-41 is de Opname/Opstanding na de
Verdrukking van 24:21-29, niet ervoor, en na de Wederkomst met de engelen
van 24:31, wanneer de vijgenboom, Israél weer volop in bloei staat (24:32).
De Pre-Verdrukking Opname school stelt dat het Millennium een overwegend
Joods karakter zal hebben. Diezelfde Joden hebben dan geen verheerlijkt
lichaam terwijl zij dat lichaam nodig hebben om het Millennium vol te houden
(1000 jaar), maar christenen wel. Dat is een scheve verhouding? Het Joodse
karakter van het Millennium noopt dat gelovigen uit de volkeren Joods
worden, en gaat daarmee voorbij aan de veranderingen en het karakter van
het Nieuwe Verbond waarin ook de heidenen welkom zijn op de edele olijf
terwijl nooit van hen is gevraagd om een Jood te worden, wat onmogelijk is.
Dan moet elke gelovige man besneden worden? Dat is geen man opgelegd
(Hand.15:19-29), prijs de Heer daarvoor. ©

Een Post-Verdrukking Wederkomst en Opname, Ontmoeting en Opstanding is
dan ook veel logischer, minder complex en past beter bij de bijbelse data.

Een andere optie is dat er geen Millennium zal zijn: dat lijkt wat overbodig als
iedereen toch zijn verheerlijkt lichaam al heeft en niet meer aan de dood
onderhevig is (1Cor.15:50-56, vers 56 in het bijzonder). Waartoe dient dan
het Millennium? Misschien om alsnog alle overigen, onrechtvaardigen, tot
God te roepen? Dat zou kunnen als je Hand.15:14-17 leest: “opdat alle
overigen de Here zullen zoeken”?

9. Eenvan de 3 voornaamste teksten over de Opname is Johannes 14:1-3, waar Jezus
zegt dat Hij hen (en ons) komt halen voor onze woning in het Huis van Zijn Vader.
Waar is dat? Is dat in de hemelen? Dat zou kunnen, maar het “Huis Mijns Vaders” is
in het Johannesevangelie de Jeruzalem Tempel (die kennelijk een profetische
voorafschaduwing is van de Aanwezigheid van God in het Nieuwe Jeruzalem en het
Paradijs; Opb.21-22, Joh.2:16). Het Huis Mijns Vaders is het Nieuwe Jeruzalem, het
hemelse Sion (Heb.12:22), en dat komt naar beneden (Opb.21). Of dat voor de



10.

11.

12.

13.

14.

Verdrukking zal zijn wordt in Johannes 14:1-3 niet vermeld. In de 2 andere teksten
ook niet. Er staat alleen dat wij “met de Here” en onze geliefden herenigd zullen zijn
(1Thess.4:13-18) en een verheerlijkt lichaam zullen hebben (1Cor.15:51-52,
Rom.8:21-23).

Als de Opname voor de Verdrukking is, wat Paulus de Thessalonicenzen volgens deze
school op het hart drukte in zijn 1¢ brief aan hen, in 1Thess.4:13-18, voor de Dag des
Heren en de toorn (1Thess.5:9, 1:10), waarom moest hij hen binnen een jaar, in
hetzelfde jaar opnieuw in 2 Thess.1-2 eraan herinneren dat de Dag des Heren nog
niet was gekomen, wat zij dachten vanwege hun verdrukkingen (2 Thess.2:1-5)? Zij
zouden die toch niet meemaken, had Paulus hen duidelijk gemaakt? Waren zij zo
vergeetachtig? Er is een andere optie: Paulus heeft hen in 1 Thessalonicenzen nooit
geschreven dat zij de Dag des Heren niet mee zouden maken. ©

Lucas pende dat Paulus zei dat wij door vele verdrukkingen het Koninkrijk binnen
moeten gaan (Hand.14:22). Is de Grote Verdrukking van Mattheus 24:21 van een
andere aard, soort, dan alle eerdere? In het Grieks is het hetzelfde woord, BAig. Als
het om een andere soort verdrukking gaat dan eerdere, zou daar dan niet een ander
woord voor gebruikt zijn?

De “zalige hoop” die wij hebben (Titus 2:13), een andere belangrijke Paulinische NT
tekst over de Wederkomst, vermeldt niet dat het gaat om de Opname. Is de troost
van 1Thess.4:13-18 de Opname of de Wederkomst? Het woord “opname” komt daar
in het geheel niet voor, wel “ontmoeting”. De zalige hoop is de Wederkomst, niet de
Ontsnapping, de Opstanding en de Ontmoeting, niet de Ontvluchting. Dat de Heer
eraan komt is een reden om vast te blijven houden in de Verdrukking, niet zozeer een
reden om in een Pre-Verdrukking Opname te geloven die wellicht nooit komt waarna
je je in de misere bevindt waaraan je hoopte te ontsnappen.

De gedachteschool van een Opname voor de Verdrukking is pas met Darby gekomen,
zo’n 200 jaar geleden, en jong. Alle kerkvaders tot 300 AD waren premillennialisten
en repten met geen woord over de Opname. Het enige dat zij verwachtten was de
Wederkomst. Het is goed om dichtbij de historische bronnen te blijven en geen
ingelegde gedachten te koesteren zonder dat die bijbels sluitend aantoonbaar zijn.
Voor wie deze school toch aanhouden gaat het enorm tegenvallen als het niet waar
is, voor wie er niet in geloven zal het enorm meevallen als het toch waar is. ©



