
 
 
 
De NAR, Bethel in Drachten, verwarring en Woord en Geest: Begin je al op Jezus te 
lijken? 
 
 
Onze geliefde broeder Hans Maat schreef vorige week dat er in Nederland een allergie tegen 
het charismatische is. Hour of Power maakt juist een wedergeboorte mee nu Bobby Schuller 
het schip de charismatische winden in vaart. Is in Nederland de discussie op gang gekomen 
over de New Apostolic Reformation, de NAR, nu onze andere geliefde broeder, Jacob 
Folkerts, het veld ruimt uit Bethel in Drachten?  
 
Is een sacramentele Woord-gemeente een betere gemeente of is een NAR-gemeente een meer 
bijbelse? vraag ik mij af. Is er in een Woord-gemeente dan geen ruimte voor de Geest en in 
een NAR-gemeente geen ruimte voor het Woord? vraag ik mij ook af. Je wordt er narrig van. 
Hinkend op een been of rennend op twee, de Schrift vraagt niet of je van de NAR bent of van 
een sacramentele Woord-gemeente, maar of je al meer op Jezus gaat lijken (Rom.8:29). De 
Schrift vraagt ook niet of je van Israël of van de Gemeente bent, dat andere discussiepunt, 
maar of het zegel van het Lam op je hoofd is gedrukt, of je van Yeshua bent (Opb.7:3-4, 
Rom.7:4, 1Pet.2:9). De mens heeft altijd de neiging gehad Godservaringen in tenten te willen 
vangen (Matt.17:4). 
 
 
De charismatische beweging 
Het is jammer dat de charismatische beweging vaak de bons krijgt als het over misleiding 
gaat. Misleiding is van alle eeuwen en alle stromingen. Wie de kerkgeschiedenis heeft 
bestudeerd, weet dat. De concilies van de eerste eeuwen van het Christendom, het 
Apostelconvent in Jeruzalem (40/50 AD, Hand.15:1-39), Nicea (325 AD) en Chalcedon (451 
AD) e.a., waren nodig om vast te leggen wat christenen in elk geval in de basis geloven om te 
voorkomen dat dwaalleringen het apostolische evangelie om zeep zouden helpen. Een 
Opwekkingslied als nummer 347, "Ik geloof in God de Vader..." zingen wij op zondag weg 
alsof het vanzelfsprekend is, terwijl de Vaders er polemieken over schreven. 



 
 
Brandstapels 
Elkaar betichten van misleiding is overigens ook van alle eeuwen en stromingen. Hoeveel 
scheuringen zijn er niet geweest over leerstelligheden? Hoeveel oprechten zijn er niet op 
beschuldiging van ketterij op de brandstapel in rook opgegaan? Hoe misleid kun je zijn dat je, 
op jacht naar je waarheid met je eigen kleine brein alsof je verstand van God hebt, zover komt 
dat je een moord pleegt? Zonde zit diep in de mens, al heb je een goede theologie. Daarom is 
steeds de Geest nodig die ons innerlijk besnijdt en daar wegsnijdt wat niet van God is 
(Hand.1:8, Joh.14-16, Eze.36:25-27). Halen wij hoofdzaken en bijzaken door elkaar en maken 
wij van onze negotiables & preferrables onze non-negotiables? 
 
 
Charismatisch 
Toegegeven, charismatische christenen nemen bijbelteksten al gauw als een kauwgombal om 
de dag door te komen en gaan zich op zondag graag te buiten aan knakworsten, inspirerende 
quotes en oneliners. Welvaartsdenkers lijken God te nemen als een FEBO automaat, alsof je 
de gehaktbal van je genezing of zegen uit Hem trekt met de euro van je gebed. In de 
pinksterbeweging gaat het lied voor de leer, de dans voor de doctrine, zei iemand eens. Voor 
een goede theologie moet je eigenlijk bij de baptisten zijn.  
 
Charismanie, charismagie, een kerk is al gauw een kermis: Sommigen zitten er graag in de 
botsauto’s, anderen in het spookhuis. Zelf neem ik graag een ritje in het reuzenrad, om mij 
bovenin, zo ver van wat zich op de grond afspeelt bij de gokautomaten, te vergapen aan 
profetische vergezichten.  
 
 
Misleiding 
Gezegd mag worden, de charismatische beweging staat bol van de passie voor Jezus en 
discipelschap, en de grofste misleidingen kwamen niet uit de charismatische beweging. De 
alverzoeningsleer komt niet uit de rechtse charismatische hoek maar uit de linkse liberale 
theologie en is er al heel lang: Al in de 3e eeuw geloofde Origenes van Alexandrië dat 
uiteindelijk iedereen behouden zou worden. De vervangingsleer (supersessionisme) komt niet 
uit een charismatische wind maar uit de Vroege Kerk, toen de Kerkvaders wilden bewijzen 
dat het Christendom een superieure godsdienst was boven het Jodendom, er de regels van de 
goede exegese voor oprekten en met kille harten de Joden demoniseerden.  
 
 
Valse theologie 
Evenals valse profetie is er valse theologie. Wat zou je zeggen van het evangelie van Thomas, 
een apocrief epistel uit de 2e eeuw AD. In vers 114 staat: “Wanneer een vrouw zich man 
maakt, zal zij behouden worden”. Wat bedoelde de schrijver daar nou toch mee? Marcion van 
Sinope (150 AD) onderwees in die tijd dat de God van het OT wraakzuchtige is en een andere 
dan de lieve Vader van de Jezus van het NT. Marcion schrapte het OT en ging alleen met 
Paulus' epistels verder die, volgen hem, het evangelie had ontjoodst (“Het Evangelikon” en 
“het Apostolikon”). De heiligsten onder de Engelssprekende conservatieven menen dat de 
King James Vertaling de enig geldige vertaling is omdat die even goddelijk geïnspireerd zou 
zijn als de grondtekst. Maar het NT-epistel “James” heet in het Grieks geen “James” maar 
“Jakobus” ( Ἰάκωβος ; 1:1). “James” is nooit door James geschreven, maar door de halfbroer 
van Jezus die geen James heette. Het epistel dat "Jakobus" moet heten, ontleent zijn naam aan 



King James van Engeland, die in 1611 AD opdracht gaf voor de KJV-vertaling en wilde dat 
het epistel zjjn naam zou dragen, evenals de titel van de bijbel zelf (KJV). 
 
NAR of sacramenteel 
Agnes en ik zijn er op een blauwe maandag ook van beticht dat wij van de NAR zijn. NAR of 
sacramenteel, wij zijn van geen van beide. Of anders van allebei en van alles ertussenin. God 
gaf ons twéé benen om op te lopen, niet één, want op één been kom je niet ver: Woord en 
Geest (Joh.4:21-23). Hij gaf ons twéé armen om mee te werken en in te groeien, niet één, 
want met één arm bereik je weinig tot niks: De vrucht van de Geest, goddelijk karakter, en de 
gaven van de Geest, Gods kracht (Gal.5:22-23, 1Cort.12-14). Hij gaf ons twéé oren om mee te 
luisteren, maar slechts één mond om mee te spreken: genade en wet (Ex.34:6-7, Rom.6-7). 
Hij gaf ons ook een goed werkend linker brein, intellect, en een gevoelig rechts brein, intuïtie. 
En wij zijn van zowel Israël als de Gemeente: Hoe kan dat ook anders? 
 
Misleiding onderstreept in elk geval de noodzaak van gezonde theologie (1Tim.1:10, 6:3, 
2Tim.4:3, Tit.1:9, 2:1). Waarheid is immers een Persoon, maar ook een leer (Joh.14:6, 17:17). 
Jezus bestreed de boze driemaal met het gezag van bijbelteksten (Matt.4:4, 7, 10). Het gezag 
van God ligt niet eerst in een persoon, maar in de Schrift. Hoewel dat in de kerkgeschiedenis 
vaak anders is geweest en hij ex-kathedra spreekt, ook de Paus moet buigen voor Schriftgezag 
en staat daar niet boven. 
 
 
William Tyndale, vader van de Engelse bijbel 
Een van de grootste geneugten die wij hebben als gevolg van alle misleiding, is dat wij de 
bijbel in onze eigen taal hebben zodat wij zelf kunnen toetsen wat predikers op de podia in al 
onze stromingen brengen. Dan moet je die wel lezen natuurlijk. 
 
De bijbelvertalingen zijn er gekomen omdat Godsmannen de moed hadden hun hoofd ervoor 
op het hakblok te leggen. William Tyndale, door velen “de vader van de Engelse bijbel” 
genoemd, heeft zijn vertaling met de dood moeten bekopen op de brandstapel in Vilvoorde, 
bij Brussel (6 oktober 1536 AD). Zijn laatste woorden waren: “Heer, open de ogen van de 
koning van Engeland!”, een gebed dat werd vervuld toen een paar jaar later, al in 1539 AD, 
The Great Bible op de markt kwam. Tyndale’s bijbel legde de basis daarvoor.  
 
 
Erasmus van Rotterdam 
Erasmus kwam met zijn Griekse bijbel uit de oude Byzantijnse tekst van Lucianus en andere 
manuscripten. Erasmus’ “Novum Testamentum Graeca” van 1516 AD baande de weg voor de 
vele vertalingen die wij vandaag hebben, en werd hun brontekst. Luther pende zijn Duitse 
Lutherse Bijbel ermee (1522 AD), de Engelse King James vertaling kwam eruit voort (1611 
AD) en de Nederlandse Statenvertaling zag erdoor het levenslicht (1637 AD). Erasmus' 
Novum Testamentum Graeca beleeft zijn 28e editie, wordt nog steeds verfijnd en uitgegeven 
door Nestle Aland. Waar zou de waarheid blijven als wij geen bijbel zouden hebben? Vandaag 
de dag kun je diep gaan in de diepten van God in de Schrift door hun werk (1Cor.2:9-10). 
 
 
Slot 
Moge de waarheid ons vrijmaken en meer en meer op Jezus doen lijken (Joh.8:32, 17:17). 
Moge God Zijn principes en gedachten in ons binnenste pennen met de pen van de Geest, ons 
hart zacht maken in plaats van hard, en ons verstand open doen gaan in plaats van dicht 



(1Tim.2:4-6, Eze.36:25-27, Heb.4:12-13, Eze.36:25-27, Luc.24:25-27). Ik denk aan Jan 
Zijlstra’s opmerking: “Met het Woord zonder de Geest droog je op, met de Geest zonder het 
Woord blaas je op, met Woord en Geest groei je op”. Begin je al meer op Jezus te lijken? 


