
 
 
Hij wil ons hebben voor Zichzelf 
Is olam eeuwig? 
 
 
Sommige christenen lezen hun bijbel misschien een beetje zoals je naar een abstract schilderij 
kijkt. Waarover gaat het? vraag je je af terwijl je ervoor staat. Wat je er zelf in ziet, zou de 
schilder misschien zeggen als hij erbij zou staan. 
 
Toch willen wij God geen woorden in de mond leggen die Hij nooit gesproken heeft. Wij 
willen zorgvuldige exegese doen, uit de tekst halen wat God erin gelegd heeft, geen eisegese, 
in de tekst leggen wat wij zelf denken. Ook willen wij geen teksten zoeken die passen bij onze 
opvatting, maar onze opvatting laten shapen, vormen, door de tekst.  
 
De tekst is “God geademd” staat er (θεόπνευστος, theopneustos, 2Ti 3:16). Allemensen. De 
schrijvers schreven door de Geest gedreven zoals een zeilboot wordt voortgestuwd door de 
wind (2Pe.1:20-21). Onder de inspiratie van de Heilige Geest, kozen zij precies die woorden 
die God wilde dat zij zouden gebruiken om Zijn geheimen aan ons bekend te maken. De tekst 
is woordelijk geïnspireerd. De woorden zelf zijn het spreken van God. Wij kunnen dan ook 
niet met de Schrift aan de haal gaan, zei Paulus (Gal.1:7, Hand.13:10), er een eigenmachtige 
uitleg aan geven, schreef Petrus (2Pe.1:20-21, 2Pe.3:16). 
 
Gods Boek 
Wat een heerlijk Boek. Wat een betrouwbare plek om God te ontdekken. Hij vertrouwde 
Zichzelf toe aan het papier en schreef ons wat er in Hem omgaat. Hou je van Hem? Je kunt 
Hem kennen. Hij wil gekend worden, up-close. Hij wil geen onbekende voor ons zijn. 
Daarom pende Hij ons Zijn Boek. Je komt Hem tegen op iedere bladzijde van de Schrift. Daar 
wordt je hart gegrepen door Gods geheimen (1Cor.2:9-10). Daar maakt Hij ons vertrouwd met 
Zichzelf (1Cor.4:1, Joh.17:2). Daar wil Hij ons ontmoeten, ons veroveren. Hij wil ons dichtbij 
hebben. Hij lokt ons naar Zich toe. Hij trekt ons (Joh.6:44). Hij verovert ons desnoods door 
onze eigen nieuwsgierigheid naar Hem zoals Hij Mozes naar Zich toe lokte, naar de 
braamstruik, die daarna niet meer van Hem af kwam (Ex.3:3). Kom je waar Hij is? Kruip je 
met ons aan Vaders boezem om daar Zijn hart te horen bonzen? Daar horen wij heavens 
heartbeat. Daar worden wij door Liefde gegrepen (Joh.3:16, Rom.5:5). De Zoon zet ons op 
Vaders knie. 
 
Olam 
Om er nog even in te duiken, niet alleen het Griekse aiónios betekent eeuwig - voor altijd, 



zonder begin of eind - ook het Hebreeuwse olam betekent dat. Olam is eigenlijk tijdloos. Hoe 
lang is dat? Er wordt geen tijd aan gekoppeld. Olam is voor onbepaalde tijd. Het komt in het 
Hebreeuws in verschillende constructies, soms met ad ( םלָוֹע־דעַ  , ad olam), andere keren met 
eeuwigheden ( םימִלָוֹע ימֵלְוֹע  , olamey olamiem) maar de connotatie van olam is steeds tijdloos, 
voor onbepaalde tijd, voor altijd, zonder begin of eind, blijvend bestaand; terugkijkend de 
oudheid in of vooruit de toekomst in.  
 
Het Hebreeuwse olam ( םלָוֹע ) wordt in de Septuagint, de LXX, de Griekse vertaling van de 
Tenach, het OT, vertaald met het Griekse aiónios (αἰώνιος). Wanneer er staat dat de 
verstandigen zullen stralen als het uitspansel en anderen ontwaken tot eeuwig afgrijzen  
םלָוֹע ןוֹארְדִלְ )  ), le’diron olam, dan vertaalt de LXX dat met aiónion, εἰς αἰσχύνην αἰώνιον 
(Dan.12:2). 
 
Teksten 
Davids Troon zal voor altijd bestaan, zegt God. De beloften aan hem zijn allemaal eeuwig en 
worden in de Zoon werkelijkheid. Het Grieks heeft het over eis tov aiona ( αἰών, αἰῶνος) en 
het Hebreeuws over ַםלָוֹע־דע  , ad olam (2Sam.7:13, 16, 25, Luc.1:32-33, Hand.28:20, 
1Cor.1:20).  
 
Gods Naam is eeuwigdurend, le’olam ( ֶםלָעֹלְ ימִשְּׁ־הז  ), van geslacht tot geslacht, zolang Israël 
bestaat ( ְרדֹּ רדֹל  , Ex.3:15).  
 
Gods verbonden met Noach, Abraham en Izaak zijn allemaal eeuwig, een berith olam ( ְּתירִב  

םלָוֹע , Gen.9:16, 17:7, 13, 19), evenals het sabbatsverbond dat is ( ִםלָוֹע תירִבְל  ) met Israëls 
geslachten ( םתָרֹדֹלְ תבָּשַּׁהַ־תאֶ ), zolang Israël bestaat (Ex.31:16).  
 
Alles vlees is als gras en haar heerlijkheid als een bloem in het gras maar het Woord van onze 
God zal voor altijd overeind staan, yaqum le’olam ( ּםלָוֹעלְ םוּקיָ וּניהֵ�אֱ־רבַדְו  , Jes. 40:8).  
 
In 70 jaarweken zal voor Israel eeuwige gerechtigheid bewerkt worden, tsedeq olamiem ( ֶקדֶצ  

םימִלָעֹ  , Dan.9:24).  
 
Israël zal verlost worden met een eeuwige verlossing, tishuat olamiem ( ְּםימִלָוֹע תעַוּשׁת ) en tot 
in eeuwigheid niet hoeven blozen, ad olamey ad ( ַדעַ ימֵלְוֹע־דע  Jes.45:17).  
 
Vaders liefde voor Zijn zoon Israël is eeuwig, ahavat olam ( ַםלָוֹע תבַהֲא  Jer.31:3). Daarom 
belooft Hij Israël weer op te bouwen, jonkvrouw (31:4-5, e.a.). Hij kan Efraïm niet uit Zijn 
gedachten krijgen (Jer.31:20). 
 
Vaders relatie met de volkeren, hun lofprijs, zal voor eeuwig en altijd zijn, le'olam wa'ad ( 

דעֶוָ םלָעֹלְ  , Ps.45:18 ).  
 
Openbaring 20:10 zegt in het Hebreeuws dat de Anti-Drieëenheid in de poel des vuurs 
verdwijnt waar zij worden gepijnigd “yomam we’layela le’olamey olamiem, dag en nacht tot 
in alle eeuwigheden ( םימִלָוֹע ימֵלְוֹעלְ   הלָיְלָוָ םמָוֹי  ).  
 
Maar Gods koninkrijk is een eeuwig koninkrijk ( ָּםימִלָעֹ־לכ  ), Zijn heerschappij is tot in alle 
geslachten en geslacht ( ְּרוֹדוָ רוֹדּ־לכָב   Ps.145:13) en geen einde hebben  תוּכלְמַ ךָתְוּכלְמַ    
(  .(Dan.7:14   לבַּחַתְתִ אלָ־ידִּ
 



Als olam niet eeuwig is, voor altijd, is Gods Koninkrijk dan niet eeuwig, voor altijd? Is onze 
hoop dan maar tijdelijk? Houdt God dan Zelf op te bestaan? Then all is lost. 
 
Slot 
God blijft. Ad olam. Hij is de eeuwige God. Zijn koningschap is een eeuwig koningschap en 
Zijn heerschappij een eeuwige heerschappij ( ָׁםלַעָ ןטָלְשָׁ הּנֵטָלְש ). Voor altijd is Hij onze Rots, 
onze Tsur Olamiem ( ְםימִלָוֹע רוּצ הוָהי  , Jes.26:4). Grijp je je aan Hem vast en kom je overeind?  
 
Mag Hij ons hebben? Zullen wij Hem dag en nacht dienen tot in eeuwigheid van 
eeuwigheden, “yomam wa’layela le’olemey olamiem” ( הלָיְלָוָ םמָוֹי ימֵלְוֹעלְ םימִלָוֹע  )? Een 
dienstknecht hoeft niet voor altijd met zijn oor aan de deur gepriemd te staan maar hij is wel 
voor altijd een dienstknecht ( םלָוֹע דבֶעֶ    Deut.15:17).  
 
 
Shalom shalom chevariem. 
 
 
 
 


