
 
 
De vredespijp, Timmermans, Casper Veldkamp, en Amos 9  
 
 
Je moet er toch niet aan denken dat Frans Timmermans premier wordt nu het kabinet gevallen 
is, gezien zijn explosie in “Dit is Tijs” zonder de feiten te kennen? Overigens, je zou toch 
denken dat Hamas, nu er zoveel burgerslachtoffers zijn gevallen onder hun eigen bevolking in 
een oorlog die zij op 7 oktober 2023 zijn begonnen, de Israëlische gijzelaars vrijlaat? Dat 
Hamas capituleert? Integendeel, Hamas hergroepeert en rekruteert. Het zegt door te gaan tot 
Israël uit de menselijke familie is geaborteerd. En Israël krijgt de schuld. Wanneer de Messias 
op de Olijfberg stapt, komt er een eind aan al dat kwaad (Zach.14:4, Micha 4, Jes.11, Opb.19-
22). 
 
Ter vergelijking, Nederland had na het bombardement van Rotterdam (14 mei 1940) 1150 
doden en een brandende stad (80%) nodig om te capituleren. Na een bombardement van een 
kwartier had Nazi-Duitsland Nederland al op de knieën tussen de ruïnes. Blijven strijden in 
een oorlog die je niet kunt winnen was waanzin geweest. 
 
Bekommeren de leiders van Hamas zich niet om hun eigen bevolking? Als je die als levende 
schilden gebruikt, hen humanitaire hulp onthoudt, op Gazanen schiet om te voorkomen dat zij 
het uitgereikte voedsel krijgen en je dat afpakt voor jezelf, dan denk ik aan Spreuken 28:12: 
”Als de rechtvaardigen juichen, is de heerlijkheid groot, maar als de goddelozen tot macht 
komen, verbergen zich de mensen”. Laten wij maar bidden dat de eersten het voor het zeggen 
krijgen, niet de laatsten. Laat Israël weer kop worden onder de natien, niet langer de staart 
(Deut.28:13, 44). Laat het gejuich maar klinken. Overigens maande eindelijk ook Amnesty 
Int’l Hamas deze week om te stoppen met het onderdrukken, martelen en tiranniseren van hun 
eigen bevolking. Veel te laat.  
 
Vredespijp 
“De beste manier om de oorlog te stoppen is een staakt-het vuren”, zei Casper Veldkamp. Ja 
allicht, daarmee eindigt elke oorlog. Maar gaan de terroristen van Hamas ooit met Israël de 
vredespijp roken? Dat zou voor een opschudding zorgen in de wereld wigwam. De snelste 
manier om de oorlog te stoppen lijkt mij dat Hamas alle Israëlische gijzelaars vrijlaat en 
voorgoed de wapens neerlegt. Als de Arabieren die nooit in 1948 hadden opgepakt in plaats 
van op 15 mei 1948 de pasgeboren Staat Israël met zijn vijven aan te vallen in een poging de 
pasgeborene gelijk te aborteren, dan was er überhaupt nooit oorlog geweest. En er had ook al 
lang een Palestijnse Staat kunnen zijn als Arafat niet was weggelopen van de onderhandeltafel 
van Clinton in de jaren 90. Maar die Palestijnse Staat is er gelukkig nooit gekomen. Zou God 
daarachter hebben gezeten? Het zou een schurkenstaat zijn geworden vol bommen en 



kanonnen met een oorlogsbudget van 100%. Israël voert nu oorlog op 7 fronten tegelijk, zegt 
Netanyahu. Op 8 fronten, zou ik zeggen: De 8e vijand zijn vandaag de media. 
 
Krijgen wij straks in Europa deze problemen wanneer de radicale islam onze democratie om 
zeep helpt en hier de sharia wetgeving in wil voeren? Of zal het zo'n vaart niet lopen? “Na de 
Joden de christenen”, “na de 6e dag de 7e dag”, waarschuwen de ervaringsdeskundigen in het 
Midden Oosten. Zouden die 100.000 laatst ook de straat op zijn gegaan als dat in boerka’s had 
gemoeten? Kunnen wij in het Westen straks onze rug nog rechten als wij onze Joods-
christelijke ruggengraat kwijt zijn geraakt aan linkse woke-ideologieën en humanistische 
sympathieën, en intern zo verdeeld zijn? Gaat het nu overhellen naar wild rechts met Wilders 
of naar lethargisch links wanneer Timmermans aan de toekomst van NL timmert? Wanneer de 
Kerk zwijgt? Zijn die ervaringsdeskundigen te negatief of zijn wij te naïef? 
 
Gods heilshandelen 
Je kunt Gods volle zegen niet krijgen zonder je met Zijn volk Israël te verbinden, zegt de 
Schrift. Zo heeft God het ingesteld toen Hij met Abraham Zijn verlossingsprogramma op gang 
bracht (Gen.12:1-3). Israël is de eerste in Gods heilshandelen. Door Abraham brengt God Zijn 
zegen in de wereld, niet door iemand anders (Gen.12-22). Door Izaak wordt dat doorgezet, 
niet door Ismaël (Gen.21:12, Heb.11:18). Uit Jeruzalem zou de Wet uitgaan, niet uit Rome 
(Micha 4:2). Het evangelie is éérst voor de Jood, en óók voor de Griek (Rom.1:16). Jezus 
kwam éérst voor de verloren schapen van het Huis Israëls, daarna pas ging het evangelie de 
grenzen over (Matt.10:6, 15:24, Jer.50:6, Hand.9-28). Aan hén zijn de woorden van God 
toevertrouwd (Rom.3:2). Húnner is de aanneming tot zonen, de heerlijkheid, de verbonden, de 
wetgeving, de eredienst, de beloften en de vaderen (Rom.9:1-4, Joh.1:12). De zaligheid, 
Yeshua, is uit de Joden (Joh.4:22). De Schrift is een Hebreeuwse erfenis. Onze christelijke 
waarden komen uit de Joodse, Gods Torah (Gen.-Deut.). Dat is in de Raadzaal zo besloten en 
dat God dat zo wilde is niet aan ons om iets van te vinden (Rom.11:33). Aan ons is de keuze 
of wij ons met Gods heilshandelen willen verbinden door Gods eerstgeboren zoon te kussen, 
Israël, en Gods eniggeboren Zoon die uit hen voortkwam, Yeshua (Ps.2:12, Rom.9:3). 
 
Want de blessings van God komen over wie Abraham zegenen en Gods zoon kussen, laat de 
Schrift ons zien, zegt God (Gen.12:3, Ps.2:12). Dat geldt ook voor de Arabieren wanneer ook 
zij zich aan Gods heilshandelen door Israël verbinden. Waarom hebben zij hun knieën nooit 
gebogen? Vanwaar dat verzet? Is dat de pijn van Ismaël? Wie het niet deden, kregen de vloek. 
De Ammonieten, Moabieten, Amorieten, Edomieten, Tyrus, Sidon en de toenmalige 
Egyptenaren gingen in bijbelse tijden allemaal naar de Filistijnen omdat hun leiders zich 
tegen Gods gezalfde verzetten in plaats van die te omarmen en kussen. Het was de vervulling 
van wat God zei tegen Abraham dat vervloekt zouden zijn wie hem vervloeken (Gen.12:3). 
 
Profetische hoop: Amos 9:11-15 
Toch ademt Handelingen 15:17 profetische hoop: Het kondigt aan dat ook zij zullen komen. 
Vanwege Israël. Aan het einde der tijden, nadat het evangelie de globe heeft genomen, 
herbouwt God de vervallen hut van David “opdat het overige deel van de mensen de Here 
zullen zoeken”, zeiden de Apostelen, de echo van Amos 9:12. God begon Zijn heilshandelen 
met Israël en eindigt het met Israël. Omdat God Zijn trouw aan Israël laat zien, zullen velen 
alsnog hun knieën buigen voor de enige ware God: de God van Abraham, Izaak en Jakob.  
 
Daarom zeg ik: Laat alle Jodenhaters maar zwijgen en alle vervangingstheologen zich afkeren 
van hun verwarring. Zonder Israël had de wereld de Messias nooit gehad en wanneer Hij 
komt staat er een Jood op de Olijfberg. 



 
Am Yisrael Chay! De wereld heeft er baat bij dat Israël wordt herbouwd. 


